
Goede Vrijdag 19:30 uur Aalden
Voorbereiding in stilte.De liturgische tafel is leeg. We vervolgen de viering van gisteren, ademen nog de stilte van WitteDonderdag.
Wij zingen: Psalm 22: 1 en 2 (Wij blijven zitten)
Inleiding op de Goede Vrijdag
Liturgische schikking en de woorden die erbij horen
Gebed
Wij zingen: Psalm 22: 9 en 10
Lezing Johannes 18: 1 – 11 (NBV 21)
Wij zingen: Gezang 180: 1-4 (LvK 1973)
Lezing Johannes 18: 12 – 16 (NBV21)
Wij zingen: Lied 559: 1, 2, 3 en 4
Lezing Johannes 18: 17 – 27 (NBV 21)
Wij zingen: Lied 561: 1-5
Lezing Johannes 18: 28 – 40 (NBV 21)
Wij zingen: Lied 586: 1-4
Johannes 19: 1 – 8 (NBV 21)
Wij zingen: Lied 558: 1, 5, 6, 7 en 8
Johannes 19: 9 – 16 (NBV 21)
Wij zingen: Lied 576a: 1 en 2
Johannes 19: 17 -30 (NBV 21)
De Paaskaars wordt gedoofdDiakenen doen dat voor elkaars gemeente
Stilte
Wij zingen: Lied 590: 1 - 4
Johannes 19: 31 – 37 (NBV 21)
Wij zingen: Lied 578: 1-4.



Johannes 19: 38 – 42 (NBV 21)
Stilte
Wij zingen: een Avondlied (mel. psalm 62, tekst: René van Loenen)De avond valt, het licht verdwijntvoor wat zo onontkoombaar schijnt:het ongewisse onderkomen,de nacht die onze angsten voedten die als eens de watervloedhet land bedekt, de stad, de bomen.
Maar God doorgrondt de duisternis,houdt vast wat Hem gebonden is.Zo ver reikt Hij als woorden reiken,zo diep deelt Hij in ons bestaandat stemmen niet verloren gaan.Hij zal de nacht niet van ons wijken.

Avondgebeda. Blijf bij ons, HeerWant de dag loopt ten eindeEn de avond valt over ons neer.Blijf bij ons, HeerWant wij vrezen het duistere dreigenVan een nacht die een eeuwigheid duurt.Blijf bij ons, HeerWant wij wachten gespannen op de morgenEn wij weten niet of hij wel komt.Blijf tot ons spreken, ook als wijzelfDoor onheil woordloos zijn geworden.Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogenSpeuren naar een lichtpunt in het donker.Blijf naar ons luisteren als wij u zeggenWat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd.Blijf bij onsEn help dat wij u niet verlatenIn alle eenzaamheid van deze nachtBlijf bij ons


